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De zomer is bijna aan zijn einde maar we zijn in september met nog een paar hele mooie dagen 

verwend. 

Bij Chris en Anke heeft “gezinsuitbreiding” plaats gevonden. Zijn naam is Bodhi en op het moment is 
hij voor hen de allerliefste puppy. Ik heb hem ook al gezien en geef ze helemaal gelijk. Heel veel mooie 
jaren samen met jullie hondje. 
Bij Thijmen en Femke wordt in oktober de buurt BBQ gehouden, mooi dat het bij hen kan en later meer 
hier over. 
Riet en Co Tolboom zijn 18 september 60 jaar getrouwd. Dat is een hele tijd samen, lief en leed delen 
en samen oud worden. Zij vieren hun diamanten bruiloft zaterdag 16 september 
Riet en Co, van harte gefeliciteerd namens de buurt en we wensen jullie nog vele fijne jaren samen. 
 
Verder heb ik geen nieuws uit de buurt ontvangen. De herfst zal langzaam zijn intrede houden en dan 
beginnen de bladeren weer te kleuren. Ook een mooie tijd van het jaar. 
 
Hartelijke groet Liane 
 

 

 

Terwijl de meesten van onze buurtgenoten inmiddels weer aan het werk waren na een welverdiende 

vakantie, boekten er ook nog drie een paar nachtjes in de Tjongerschans in Heerenveen. In dezelfde 

week, rond half september, lagen Dries Wieldraaijer, Jellie Menger en Jantje de Vries tegelijkertijd in 

het ziekenhuis. Jellie heeft een pijnlijke knie ingeruild voor een nieuw exemplaar. Hopelijk pakt dat 

goed uit, van harte beterschap. Dries bleek bij controle in het ziekenhuis te veel vocht vast te houden 

en mocht gelijk negen dagen blijven. Jantje was na behandeling en twee nachtjes slapen zodanig 

opgeknapt dat zij weer naar huis mocht. Mieke en Anne-Marie kregen een spuit in de heup en rug en 

Geertje Nolles zat met wondroos met het been omhoog. Ook voor jullie allemaal heel veel sterkte en 

beterschap namens de hele buurt. Verder alles goed hier…..! 

André en Elfriede de Jonge hebben onze buurt inmiddels verruild voor een leuke woning in Steenwijk. 

Ze zullen nog met grote regelmaat naar Boijl komen om op hun kleinzoon te passen. Veel woonplezier 

daar. 

Kees, Jeffrey en Mike Elsinga kunnen los! Na bijna drie jaar hebben zij eindelijk de bureaucratische 

rompslomp van onderzoeken en vergunningprocedures doorgeworsteld en kan de bouw van twee 

woningen beginnen. Kees verwacht dat zij daar zeker twee jaar mee bezig zullen zijn, een hele klus. 

Maar wel supergaaf dat je als vader en zoons met elkaar je eigen huis kunt bouwen. We gaan het 

proces volgen en wensen jullie heel veel succes, mannen! 

De tuinen in onze buurt worden momenteel 

bijna elke nacht bezocht door één of meer 

dassen. Ze maken er een spelletje van………. 

’s nachts worden er gaten gegraven door de 

dassen, ’s morgens worden deze door 

ijverige terreinknechten weer dichtgemaakt 

en de volgende nacht begint het allemaal 

weer opnieuw. Niet iedereen wordt daar blij 

van! 

Anne-Marie van der Geest 
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Op de socials vliegt al veel nieuws aan ons voorbij, wat er gebeurt en zoal gedaan wordt, wij zetten het 
nog even voor u op een rij. 
 
Wij trapten juli af met de traditionele Buurt BBQ. Er werd hard 
gewerkt om alles weer voor iedereen in orde te maken. Het was 
een zeer geslaagde start van de zomer.  
Dat wij vruchtbare grond aan de Daoken en de Boschoordweg 
hebben blijkt, bij drie gezinnen is er gezinsuitbreiding op komst, 
dat wordt een gezellige boel aan de Daoken met meer jeugd. 
Tegelijkertijd vliegt oudere jeugd uit, Niels heeft zijn diploma 
behaald en gaat nu naar het Sios. 
Lars heeft de basisschool verlaten en gaat nu naar de 
middelbare school in Oosterwolde. 
Verder is iedereen weer veilig thuisgekomen na hun 
welverdiende vakantie, al hadden Robert en Marian pech met 
het extreme weer in Italië. Robert zijn motorkap was, zoals 
Marian zei, veranderd in een poffertjespan. Gelukkig zijn ze zelf 
ongedeerd en hebben ze van de vakantie genoten volgens 
Marian. 
Pim en Bernarda hebben zich weer ingezet voor de PWA week, waar zij vrijwillig een week de gasten 
verzorgen op de boot de Prins Willem-Alexander, om hun een onvergetelijke vakantieweek te 
bezorgen. 

Het tentfeest trof het met het prachtige weer, op 
onze buurt waren helaas meerdere buurtjes met 
vakantie, maar het feest was dik voor elkaar en er is 
genoten, bedankt organisatie, het is altijd een hele 
klus. 
Op 20 september was duidelijk te zien dat Silvia 
Beun iets te vieren had. Nog van harte gefeliciteerd! 
 
Wij hebben tevens met elkaar genoten op t veldje 
van de nazomerse zonnestralen. 
Tot zover het buurt nieuws van de Daoken. 
 

 
Griet Slot -de Jong 
alwaysat@home.nl  
 
 

 
Beste dorpsgenoten, 

Na een zomer vol met verrassingen wat het weer betreft, regen, stormen en bloedhete dagen, zijn ook 
hier weer de scholen begonnen en gaan we weer hard aan het werk in de tuin. 
 
Op het erf van de familie Gutterswijk zijn de druiven alweer klaar voor de pluk, sap maken en dan 
wachten op de appels en pruimen om er lekkere gelei van te maken. 

mailto:alwaysat@home.nl
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Moeder Marianne liet ons even schrikken, doordat ze onverwacht zo’n vreselijke pijn kreeg en 
opgenomen moest worden in het ziekenhuis, waarna ze 14 dagen moest verblijven. Het gaat nu 
langzaam beter met haar. 
Nynke heeft haar eerste week op de fiets naar school in Oosterwolde gehad, viel nu nog mee, want 
het was mooi weer. Ze heeft het in ieder geval naar de zin. 
Wytse is ook alweer flink bezig met school en aan zijn nieuwe echte bureau zit hij vol enthousiasme 
zijn type cursus te volgen. 
 
Dan een paar huizen verder bij de familie Smits, heeft Marlien in augustus haar zwemdiploma 2 
gehaald. Mooi op tijd zo in de zomer, kon ze heerlijk zwemmen in het zwembad met die warme dagen. 
 
Verder wordt er flink voorbereid bij Bertha om de wol te kaarden voor de werkmiddag en avond in 
november om kransen en lichtjes voor de Kerst te maken met o.a. de gekaarde wol. 
 
Dit was het dan weer, nieuws vanuit de Bekhofbuurt, we wensen jullie allen een fijne nazomer met 
misschien nog mooie herfstdagen. 
 
Yvonne Gutterswijk ( Bekhofbuurt) 
 
 
 

 
Nummer 3. Wederom een dertiger in onze straat. Wendy werd half juli 30 jaar.  
En dat heeft ze geweten. Blijkbaar staat Wendy bekend als helder Mientje want de 
vriendengroep heeft een jaar lang lege schoonmaak verpakkingen gespaard om het 
feest luister bij te zetten! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Het was een vrolijk en kleurrijk geheel daar op de oprit 
van nummer 3. 

 
Op nummer 8 is Heleen nog druk bezig met klussen. We hopen dat ze zich voor de volgende Bijpraten 
zal voorstellen zodat we elkaar een beetje leren kennen.  
Nummer 22. Ann Philipoom kwam in huis naar ten val, kwam in aanraking met de radiator en liep een 
hoofdwond en hersenschudding op.   Inmiddels is ze weer opgeknapt. 
Nummer 28. Ate scheurde een enkelband bij een sportactiviteit. Pijnlijk en lastig. Gelukkig is hij weer 
hersteld, hij klust weer en maait het gras. 
Zo zie je maar, een ongeluk zit in een klein hoekje. 
 
Verder geen nieuws voor zover we weten, op naar de herfst. 
 
Namens Djoeke tot de volgende krant, 
Rudy
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GRATIS WORKSHOP ZANG EN TONEEL 

Zaterdag 7 oktober 15.00-17.30 

Kerk te Boijl 

(Mogelijk gemaakt door Frieslands End) 

 

Lijkt het je leuk om op een podium te staan? 

Wil je ervaren hoe het is in een groepje te zingen? 

Gonny en Victoria gaan een flits musical met jullie doen over het 

scheppingsverhaal en de bekende Adam en Eva!! Zingen, acteren, 

muziekinstrumentjes spelen en maken en met afloop pannenkoeken 

en ijsjes smikkelen!!  

 

 

DOE JE MEE ?  

Opgeven kan via Victoria: info@blokfluitencreatievemuziek.nl of 

appen 0638736797 

( Geschikt voor Groep 3 t/m 8) 

mailto:info@blokfluitencreatievemuziek.nl
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Kerstmusical  

DE HEMEL OP STELTEN !! 

Na de herfstvakantie starten we met de 
repetities voor onze kerstmusical: 
"De Hemel op Stelten", een leuke, spetterende 
musical!! Heb je zin om mee te doen? Geef je 
op en kom heerlijk mee repeteren. 

De repetities zijn op dinsdagmiddag van 16.00 
tot 16.45 uur in de kerk van Boijl. Het is geen 
groot probleem als je een keertje niet kunt, er 
zijn 6 repetities ( 7, 14, 21, 28 nov. en 12 en19 dec.) + de generale op zaterdag 23 december. 

De eerste repetitie is op dinsdag 7 november, wij hopen dat er weer veel kinderen mee komen doen. 

Neem gerust vriendjes/vriendinnetjes/klasgenoten mee! Iedereen is welkom. Deelname is kosteloos. 

We treden op met de musical op zaterdag 23 december om 19.00 uur in Boijl. 

Het verhaal:  er is grote opwinding in de Hemel! 

Het beroemde engelenkoor is samengeroepen voor een bijzondere repetitie. De engelen vragen zich 

nieuwsgierig af wat er gaat gebeuren! Wanneer de aartsengel Gabriël verschijnt, wordt het mysterie 

beetje bij beetje onthuld. De door de engelen zo geliefde Zoon van God zal op aarde als baby 

geboren worden.  “hoe moet de grote, almachtige, allerhoogste God nu in zo’n 

klein iniminimini baby’tje passen?” Gabriël legt aan de engelen uit dat de Zoon van God uit liefde voor 

de mensen zelfs zal sterven, de engelen zijn hiervan diep onder de indruk. “Tsjonge jonge, God moet 

wel heel, héél erg veel van de mensen houden!” 

Hartelijke groet Mirjam & Minnie 

Mirjam 0612303308 // mirjamcornelisse@live.nl   dirigent  
Minnie 0561421636 // l.j.diever@hotmail.com  pianist 

TERUGBLIK ZOMERAVONDWANDELINGEN 2023  

Auto’s en fietsen aan de kant van de weg, tussen de twintig en dertig personen. Zo maar een 
woensdagavond in juni, juli of augustus. Dat zou best eens een zomeravondwandeling kunnen zijn. 
Indertijd gestart vanuit onze gemeente Frieslands End en daarna ondergebracht bij de Commissie 
Vorming en Toerusting van de samenwerkende PKN kerken in Ooststellingwerf. Het is in de loop der 
jaren een traditie geworden.  

Appelscha 
Op de langste dag van het jaar, 21 juni, werd de eerste wandeling gehouden vanaf de parkeerplaats 
aan de weg Canada nabij het Aekingerzand. Wiep en Durkje Koehoorn uit Feinsum (Finkum) vertelden 
voor en tijdens de wandeling over hun pelgrimstochten naar Santiago de Compostella. Volgens de 
overlevering is hier de apostel Jacobus de Meerdere begraven. Uit heel Europa zijn er wandel- en 
fietsroutes naar deze plaats. De wandeling ging over het Aekingerzand, onze eigen “Sahara”, recht op 
de uitkijktoren af en daarna weer met een ruime draai naar de parkeerplaats aan de weg Canada. 
Tijdens deze wandeling werd ook een lied door de deelnemers gezongen. Dit lied geeft aan dat het 
leven zelf ook een pelgrimstocht is met reisgenoten en een doel. “We lopen samen in de 
pelgrimstocht.”  

mailto:mirjamcornelisse@live.nl
mailto:l.j.diever@hotmail.com
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Oosterwolde  
De tweede wandeling werd gehouden op 12 juli vanaf en naar de Rijweg 107. Hester van der Werff 
van de Kleine Boerderij teelt daar voedsel voor minima zodat gezond eten ook voor mensen met een 
kleine beurs betaalbaar is. Ook wordt voedsel geleverd aan de Voedselbank. Tijdens de wandeling 
vertelde ze over dit project. Na afloop werd een bezoek gebracht aan de tuin van de Kleine Boerderij . 
Hester van der Werff gaf daarbij toelichting over bekende en onbekende groenten. De diverse 
groenten worden door elkaar heen geplaatst omdat dit volgens haar een goede methode is om 
aantasting door insecten etc. te voorkomen. In de tuin werken op donderdagmorgen ook vrijwilligers, 
hiervoor kan men zich aanmelden. We waren onder de indruk van dit project.  
 
Elsloo 
De derde en laatste wandeling werd gehouden op 16 augustus. Johannes Schurer, vrijwilliger bij 
Staatsbosbeheer en It Fryske Gea, wandelde met ons door het voormalige bosje van de kerk van Elsloo 
aan de Donkereweg. Vroeger konden de inwoners van Elsloo hout dat ze nodig hadden uit dit bosje 
halen. Het bosje is nu eigendom van Staatsbosbeheer. Schurer gaf vooral een inleiding aan de hand 
van verzamelde bodemvondsten . In het bosje werd uitvoerig verteld over de diverse boomsoorten, 
planten en heidesoorten. Lariks is een bekende boom. Dit is de Latijnse naam. Wist u dat de 
Nederlandse naam lork En het vogelpootje ook een plant is? Tenslotte wees Schurer ons op een 
vossenhol en de oorsprong van het stroompje De Riete.  
 
Ter afsluiting 
De zomeravondwandelingen worden door Dieneke Grit afgesloten met een dankwoord en een attentie 
voor de begeleiders en met het drinken van fris. Tijdens deze wandelingen krijg je allerlei informatie. 
Je loopt op met bekenden en onbekenden. Je praat wat of je neemt alleen het landschap in je op.  

De zomeravondwandelingen voorzien zeker in een behoefte. Tot 2024!  

Dini en Gossen Bakker 

BOODSCHAP VANAF DE TOREN  

Gereformeerden hebben een haantje, 
Luthersen hebben een zwaantje, 

Roomsen hebben een kruisje, 
Mennisten een houten huisje. 

Volgens dit rijmpje hoef je maar op een kerktoren te zien om te weten wat voor vlees je in de kuip 

hebt. Behalve de genoemde symbolen zijn er nog veel meer versieringen mogelijk op windwijzers van 

kerken. Verandering van windrichting is vaak ook een voorbode van weersverandering. Daarom is het 

van belang te weten of er ook een weersverandering op komst is. Dat is soms uit de lucht af te lezen, 

maar een windwijzer kan daarbij behulpzaam zijn. Sinds onheuglijke tijden zijn er windwijzers geweest. 

In 48 voor Christus stond tegen de helling van de Acropolis in Athene de Toren der Winden. Een 

achthoekig marmeren bouwwerk met een bronzen Triton, die met een stok acht windrichtingen 

aangaf. Een Triton is een afbeelding van de zoon van Neptunus. Van de verschillende soorten 

windwijzers wil ik mij nu beperken tot de haan en de zwaan, mede in verband met hun verwijzing naar 

het christelijk geloof.  

De haan 

De eerste haan op een kerktoren verscheen in 820 in Brescia in Italië op initiatief van de plaatselijke 

pastoor. Rond het jaar 1000 verschenen er pauselijke voorschriften om op iedere kerktoren een haan 

te plaatsen. In de 13e eeuw werd de vaste opstelling vervangen door beweegbare windhanen. De haan 

is een windvaan met een boodschap. De haan verwijst namelijk naar Petrus. Petrus nam nadrukkelijk 

afstand met Jezus, die hem waarschuwde dat zodra de haan tweemaal zou kraaien, hij Jezus driemaal 

zou hebben verloochend. Veel betekenend is dat in het Evangelie van Lucas staat dat Jezus zich op het 
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moment van de verloochening omdraaide en Petrus aankeek. Ondanks zijn fouten was het juist de 

impulsieve Petrus tot wie Jezus zei: “Je bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen en de 

poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. ”( Math. 29, vers 18). De haan ziet in 

de ochtendschemering als een van de eerste dieren het morgenlicht en kraait. Elke dag wordt het 

duister van de nacht verdreven door het licht van de nieuwe dag. De triomf van het licht over het 

duister kan ook worden uitgelegd als een verwijzing naar Jezus Christus, het Licht der wereld. In de 

kerkgebouwen komt de gemeente bijeen op de eerste dag van de week, de zondag als verwijzing naar 

de opstanding op paasmorgen. Zo verwijst de haan op de kerktoren ook naar de opstanding.  

 

De zwaan 

Op lutherse kerken ziet u geen haan maar een zwaan als windwijzer. Wanneer u bij een lutheraan 

hierover informatie zou inwinnen dan zal hij waarschijnlijk verwijzen naar Johannes Hus, de Boheemse 

hervormer, die in 1415 op de brandstapel werd gebracht. Hus zou toen hebben gezegd: “Nu verbrandt 

gij een gans (Hus is het Tsjechische woord voor gans), maar na honderd jaar zal een gans verrijzen die 

gij niet kunt braden en die mijn werk zal voortzetten.” Uit geen enkel document is echter gebleken dat 

Hus op de brandstapel uitspraken zou hebben gedaan. Hij heeft vanuit de gevangenis wel geschreven 

over strikken die voor ganzen gespannen zijn, de woordspeling met zijn naam, maar dat andere vogels 

later wel hoger zouden vliegen. Luther heeft later de valken en de adelaars in brieven van Hus zelf 

vervangen door een zwaan, die hij liet zingen. De legende moet worden toegeschreven aan het feit 

dat Luther zelf het verhaal verteld heeft en blijkbaar heeft aanvaard. Zijn gezag deed de rest en zo was 

de legende van Luther als zwaan geboren. De zwaan verscheen in de loop der eeuwen als algemeen 

erkend luthers logo, o.a. op prenten, schilderijken, orgels, vaandels, windwijzers, gezangboeken en in 

kerkramen. In de lutherse kerk van Leeuwarden bevindt zich een zwaan als windwijzer op het dak van 

de kerk, op het orgelfront en op de avondmaalsbeker.  

 

Zwanenzang 

We spreken van een zwanenzang wanneer het gaat over het laatste werk van een schrijver of dichter. 

Het is een wijd verbreid volksgeloof, al uit de tijd van Luther, dat zwanen bij hun sterven zouden zingen. 

Vogelkenners, die zwanen hebben zien doodgaan, zijn echter van mening dat er geen sprake is van 

bijzondere geluiden, laat staan van zingen. De gedachte van zwanenzang heeft er wel toe geleid dat 

de zingende zwaan ook de kerkelijke zangbundels is ingevlogen. Gezang 240 van de hervormde bundel. 

”Gelijk als witte zwanen zingen op hun levensend zo vergieten niet hun tranen, Godes vrienden in d’ 

ellend.”  

In het Liedboek voor de Kerken gunt Willem Barnard ons in vers 18 van lied 737 een blik in de hemel 

in het lied “Jeruzalem, mijn Vaderstad.”  

“En Luther zingt er als een zwaan 
en Bach, de grote Bach, 

die mag de maat der engelen slaan 
de lieve lange dag.” 

 
 
Gossen Bakker  
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Kerkdiensten in Frieslands End 

 

01/10 Makkinga 10.00 u Ds. P. van Ool - Tynaarlo  

08/10   Geen dienst  

15/10 Boijl 10.00 u Ds. P. van Ool - Tynaarlo HA 

29/10 Makkinga 10.00 u Mw. S.A. Grit - Oosterwolde 
Streek 50 jaar, mmv 

Living Lord Singers 

05/11 Boijl 10.00 u Ds. H. Le Cointre –Leeuwarden   

12/11 Makkinga 10.00 u Ds. P. van Ool - Tynaarlo  

19/11   Geen dienst  

26/11 Boijl 10.00 u Mw. S.A. Grit - Oosterwolde  

03/12 Makkinga 10.00 u Ds. K. Jonker - Steenwijk 1e Adventszondag 

17/12 Boijl 10.00 u Dhr. H. van der Horst -Kampen 3e Adventszondag 

23/12 Boijl 19.00 u Mw. S.A. Grit - Oosterwolde Kerstmusical 

24/12 Makkinga 19.30 u Mw. S.A. Grit - Oosterwolde Kerstavonddienst 

25/12 Makkinga 10.00 u Mw. S.A. Grit - Oosterwolde Kerstochtenddienst 
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GEBRUIK MAKEN VAN DE DUO-FIETS ZONNEBLOEM 
AFD. NOORDWOLDE! 

 

Per 1 september kan men in Noordwolde e.o. gebruik maken van een 

DUO-FIETS. 

 

Voorzitter Marie Jubbega van De Zonnebloem Afd. Noordwolde e.o. werd een tijdje geleden benaderd 

door Maaike Walthuis van De Zonnebloem Regio Zuid Oost Friesland. 

Er was een donatie beschikbaar gesteld door het Iepen Mienskipfonds Friesland en de Nationale  

Vereniging De Zonnebloem. Afd. Noordwolde e.o. kon gebruik maken van een DUO FIETS. 

Dat was natuurlijk een prachtig aanbod. Boijl valt ook onder de Zonnebloem Afdeling Noordwolde e.o. 

en de duofiets is dus ook bedoeld voor de inwoners van Boijl. 

De DUO FIETS is in bruikleen en blijft eigendom van De Nationale Vereniging De Zonnebloem.  

Woensdag 30 augustus Jl. is de DUO-FIETS gepresenteerd op de PROEMEN MARKT te Noordwolde. 

Als speciale gasten waren daarbij aanwezig: het oudste lid van De Zonnebloem, t.w. Mevr. Vermeeren. 

Mevrouw Vermeeren is 101 jaar. Ook gaf de oudste vrijwilliger van De Zonnebloem acte de presence:  

Mevrouw Jannie Slot. Jannie is 86 jaar. En ook de vrijwillgers van De Zonnebloem uit Boijl ontbraken 

natuurlijk niet. Het was een feestelijke presentatie.    

Donderdag 31 augustus was voor alle gasten van De Zonnebloem Afd. Noordwolde e.o. de introductie 

van de DUO-FIETS in ’t Buurthuus. 

Hoe RESERVEER ik de DUO-FIETS? 

U kunt de DUO-FIETS alle dagen gebruiken, ook in het weekend, maar graag wel even van tevoren  

reserveren.   

Ook als u geen lid bent van De Zonnebloem Afd. Noordwolde e.o. kunt u de fiets gebruiken. 

De DUO-FIETS staat bij de Dagbesteding Spokedam te Noordwolde. 

De medewerkers aldaar zorgen ervoor dat, wanneer u de fiets gereserveerd hebt, deze klaar staat 

voor gebruik. 

 

WILT U RESERVEREN GRAAG CONTACT OPNEMEN MET 

DAGBESTEDING  SPOKEDAM  : 06- 19 28 25 04. 

OF 

MARIE JUBBEGA:   06-  22 85 79 85. 

Afd. De Zonnebloem Noordwolde e.o. helpt mensen met een 

lichtelijke beperking, die in een isolement dreigen te raken. De 

Zonnebloem organiseert: Dagjes uit, mensen thuis opzoeken 

of samen erop uit en dat kan nu met de DUO-FIETS. 

ER KAN ZOVEEL MEER DAN JE DENKT. 

 

Foto: Eigen foto. 

Twee fietsvrijwilligers, Evert Jubbega en Mientje Dijkstra,  van 

de Afd. Zonnebloem Noordwolde e.o. demonstreren de DUO 

Fiets.  
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RECTIFICATIE  

 

PRIJSKLAVERJASSEN 29 SEPTEMBER 2023 

 
Helaas heb ik foute datums gecommuniceerd naar dorpsbelang voor het prijsklaverjassen, zodat deze 

fout op de flyer staan vermeld. 

Wie het leuk vindt om te klaverjassen is van harte welkom in t Brinkhuus 

In principe kaarten we iedere laatste vrijdag van de maand zolang de R in de maand zit.  We kaarten 

in “3 boompjes” om mooie prijzen, variërend van vlees-, zuivel-, boodschappen- of verwenpakketjes. 

We kaarten vooral om de gezelligheid en vooral níet met het mes op tafel. 

Inleg:   5 euro per persoon 

Aanvang:  20.00 uur 

Locatie:   Brinkhuus, Brink 2 te Boijl 

 

Overige data dit jaar: 

27 oktober 

24 november 

?? december in onderling overleg (Kerstprijskaarten) 

 

Nog vragen, bel gerust  

Alletta de Weert 06-29544087 
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  Voorwaarts: ‘gescheld’ in Boijl! 
 
 

 
Het is haast niet meer voor te stellen dat je zonder telefoon door het leven gaat. Toch is het nog maar 
vrij kort mogelijk om overal rechtstreeks naartoe te bellen: pas vanaf 1962 kan dat in heel Nederland. 
Voordat in een gebied de telefonie geautomatiseerd was, liepen alle contacten via een “mejuffrouw” 
in de lokale telefooncentrale. In 1881 verscheen de telefoon in Nederland; in 1901 kwam het eerste 
telefoonboek en in 1913 staat Boijl  er voor het eerst in. 
 
Hoe gaat  schellen in zijn werk?  

Vroeger had men het niet over telefoneren of opbellen, maar over (op)schellen. Hiervoor 
was het niet nodig een nummer te draaien. Je draaide de “kruk” van het toestel twee keer 
om, daarmee werd de centrale  gewaarschuwd. Daarna nam je de haak van de telefoon, 
“drukt die tegen het oor” en dan noemde je “in de spreekbuis”  je eigen nummer en het 
verlangde nummer. Wanneer  de telefoniste de verbinding met het gewenste nummer tot 

stand had  gebracht zei ze: “Voorwaarts”. Op dat moment hing je de hoorn weer aan de haak, draaide 
de kruk nogmaals om, nam het luisterdeel weer op en dan had je (hopelijk) de gewenste persoon aan 
de lijn.  
 
Kosten 
Er was al vrij snel gedoe  over de kosten van het gesprek. Er was een vast tarief per drie minuten. 
Blijkbaar vergat men nogal eens om de tijd bij te houden en dan liep de telefoonrekening flink op. Er 
werd namelijk alleen afgerekend in die eenheden van drie minuten: 50 cent, of 25 cent in daluren. Veel 
abonnees vonden dat de telefonistes een waarschuwing  moesten geven wanneer de tijd bijna om 
was.  Maar al in het allereerste telefoonboek werd opgenomen dat dit niet hun taak was en dat  
iedereen zelf op moest letten: meteen na het gesprek het “afschelsignaal “  geven. (De kruk minimaal 
twee keer omdraaien.) 

Om het de dames in de centrale niet te lastig te maken, 
was er ook uitleg over hoe je het nummer van de gewenste 
telefoonaansluiting moest uitspreken. Kortom: simpel was 
“opschellen”  niet…                                                                
                                                                                                                                            
                                                                                                                                       Let op: zeg “tachentig”  en “zeuventig”.                                                                                                                                                        

 

 
De eerste abonnee in Boijl 
Zoals gezegd, duikt in 1913 voor het eerst de naam Boyl op in het telefoonboek.  Het valt onder het 
Rijkstelefoonkantoor van Noordwolde. Er is in ons dorp één aansluiting: De Coöperatieve Vereeniging 
tot aankoop van landbouwbenoodigdheden “Boyl en Omstreken”. Telefoonnummer: “8 te Noordwolde 
Friesland”.  Men  moest er wel rekening mee houden dat het telefoonkantoor niet continu open was. 
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Tussen 13 en 14 uur was de middagpauze en van half vier tot zes uur was het kantoor ook niet 
bereikbaar. Vanaf half acht kon er helemaal niet meer gescheld worden.  
Op zon- en feestdagen kon je alleen tussen 8 en 9 uur en tussen 13 en 14 uur terecht voor een 
verbinding. Het aantal abonnees groeit niet snel: na 18 jaar, in 1931,  zijn in Boijl vijf aansluitingen. 
 
Hoe Boijl aan een PTT-kantoor kwam  
In 1926 wordt het poststation in Zorgvlied opgeheven. Plaatselijk Belang Boijl ruikt een kans. Men wil 
graag een volwaardig PTT-kantoor en dan natuurlijk mét een openbare spreekcel erin. De voorwaarde 
voor zo’n cel is dat er in het gebied minimaal drie betalende abonnees zijn à 35 gulden per jaar. Om te 

voorkomen dat men het begrip “gebied” wat te ver oprekt, is verordonneerd dat de  
aansluitingen niet verder dan 1 km van het op te richten kantoor af liggen. En ja, de inzet van 
Plaatselijk Belang heeft succes: het kantoor komt er in 1930, op huisnummer 75b (nu Boijlerweg 

80).  Boyl wordt  nu onder eigen naam vermeld in het telefoonboek.  
Boukje Hoekstra-Zondergeld beheert het, met hulp van haar man. Als Age in december 1954 

overlijdt, runt Boukje de zaak nog jarenlang alleen.  Misschien had ze heel wat kunnen vertellen over 
de Boijliger levens, want zo nu en dan moest je beroepsmatig even meeluisteren… 

 
Stimuleert het nieuwe 
postkantoor de interesse voor 
de telefoon? Ja, misschien wel, 
maar de jaren die komen 

worden heel zwaar. De wereldwijde economische crisis in de jaren dertig en de daaropvolgende 
wereldoorlog zullen er zeker mee te maken hebben gehad dat het aantal aansluitingen jarenlang blijft 
hangen op 5. In 1938 komt firma Landman uit Zandhuizen er nog bij (nr. 6) en in 1942 heeft ook slager 
Hoeksma telefoon (nr. 7).  Merkwaardig is dat het nummer van Hoeksma later 8 is, of is dit een foutje 
in het telefoonboek van 1950? 

                   
                      Het echtpaar Hoekstra                                                         1931: vijf aansluitingen.  
 
 In 1946 krijgen de mensen weer moed en zijn er zes nieuwe aansluitingen. 

In 1950 zijn er al 23 betalende abonnees. Merkwaardig dat 
café Knol wel bereikbaar is na kantooruren, maar de 
kraaminrichting niet. Maar ja, een mens moet nou eenmaal 
prioriteiten stellen…   
1946         

                                                                                    

 
                                       1950   (§ = bereikbaar buiten de kantooruren van de lokale centrale)  
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Automatisering: Vereniging  Dorpsbelang Boijl komt in verzet 
Op 20 december 1951 is  de telefonie in onze regio geautomatiseerd. De abonnees zijn niet meer 
afhankelijk van de openingstijden van het postkantoor van familie Hoekstra.  
De 23 abonnees blij, maar de mensen zonder telefoon niet.  De openingstijden worden  ingeperkt en 
dat betekent veel minder gelegenheid om een telefoontje te plegen of een telegram te versturen.  In 
Boijl ontstaat onrust. Niet alleen echtpaar Hoekstra krijgt de klagers over de vloer, ook klaagt men bij 
het bestuur van Dorpsbelang. Weer ‘gescheld’ in Boijl, maar nu in een andere betekenis! 
Het bestuur besluit in gesprek te gaan met familie Hoekstra: kan dit niet anders, waarom niet wat 
langer open blijven?  
Ontdaan verlaten de afgevaardigden het postkantoor. Wat de Hoekstra’s  vertellen, is onthutsend. Wat 
blijkt: de arbeidsvoorwaarden voor  postkantoorhouders zijn abominabel. 
 
Poststationhouders hebben een heel belangrijke functie in een plattelandsgemeenschap. Bovendien 

moeten ze toezicht houden op de 
postbestellers, maar ze verdienen amper de 
helft van wat een hulpbesteller krijgt!  En 
pensioen? Vergeet het maar. 
En nu, na de automatisering van de telefoon: 
voor ieder uur dat een postkantoor langer 
openblijft dan de gestelde termijn, ontvangt 
de beheerder een vergoeding van 2 cent! 
Maximaal 3 gulden per maand.  
 
We kennen ons dorpsbelang: altijd bereid 
om zich in zetten voor de belangen van de 
bewoners.  Maar dit is niet meer op 
dorpsniveau: niet alleen in Boijl, maar overal 
moet de slechte betaling aan de kaak 
worden gesteld! Actie dus! Dit kan ons 
bestuur natuurlijk niet alleen, daarom wil 
men ook de bestuurdersbond, de 
landbouworgani-saties en de bond voor 
zuivelarbeiders erbij betrekken. 
 
 
De onrust in Boijl haalt de Leeuwarder Courant op 19 

januari 1952. 
 

Wat heeft dorpsbelang ondernomen?  Er 
wordt een brief gestuurd naar de PTT. Maar 
helaas, op de ledenvergadering die in 

oktober 1952 wordt gehouden, moet men melden dat de PTT nooit gereageerd heeft op het schrijven. 
De heer Hoekstra, echtgenoot van de postkantoorhoudster, vertelt dat de PTT de beloning voor extra 
openingsuren nog in onderzoek heeft. Of de betere beloning er op korte termijn is gekomen, heeft uw 
archiefwerkgroep niet kunnen achterhalen. Maar misschien heeft dit zuinige beleid de PTT wel meer 
telefoonabonnees opgeleverd en was het tactiek... Hoe dan ook, Boijl gaat vanaf de jaren vijftig mee 
in de vaart der volkeren. 
 
Archiefwerkgroep Boijl,  Sjoukje Schlepers-Bergsma 
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Zingen is gezond  

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat Zingen  

Gezond is. Het is de moeite waard om onderstaande tekening 

eens te bestuderen. In één oogopslag zie je waarom zingen zo 

goed is voor onze gezondheid. Veel meer mensen zouden 

moeten gaan zingen. En dat geldt voor jong en oud. 

Kijk er maar eens rustig naar en trek je conclusie! 

Gelukkig hebben we in Boijl nog steeds een leuk koor met  leden die veel plezier hebben in het zingen. 

Kom gerust een een kijkje nemen om te ervaren of het iets voor je is. Iedere maandagavond om 19.30 

uur repeteren wij in het Dorpshuis. Je bent van harte welkom en je mag een aantal weken vrijblijvend 

meezingen. Het is handig om je komst even aan te kondigen via onze website. 

www.gemengdkoorboyl.nl/meezingen. Ook voor meer informatie kun je daar terecht. Liever per 

telefoon? Ook dat kan: bel 0561 421620, Karel Bakx staat je graag te woord. Of kom op 8 oktober naar 

het concert in De Schutse in Appelscha. 14.00 uur. Toegang gratis. 

http://www.gemengdkoorboyl.nl/meezingen
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Boijl 

Datum: 5 oktober 2023 

Tijdstip: 20.00 – 22.00 uur  

Locatie: de Tille 

 

Op donderdag 5 oktober is er een algemene ledenvergadering van Dorpsbelang. Uiteraard zijn alle 
leden van Dorpsbelang bij deze uitgenodigd voor deze jaarlijkse vergadering. Tijdens de 
jaarvergadering zal het bestuur van Dorpsbelang verantwoording afleggen over haar activiteiten en 
besluiten over de periode oktober 2022 tot en met 1 oktober 2023.  

Het bestuur bestaat op dit moment uit 4 personen en net als in voorgaande jaren zijn wij op zoek naar 

versterking van het bestuur. Dit kan door een periode van een jaar eerst ervaring op te doen met dit 

leuke en voor het dorp belangrijke werk. Het kan ook door je tijdens de algemene vergadering direct 

op te geven als kandidaat-bestuurslid.  

Het themagedeelte staat dit jaar weer in het teken van de stand van zaken met betrekking tot de 

woningbouw aan de Boschoordweg. Marein Boekhoudt en Ben Lubberdink zullen jullie daarover 

informeren én er is aansluitend een leuke opdracht voor de aanwezigen om ideeën aan te dragen over 

de invulling van de “Tuin van Boijl”. 

Agenda  

1.Opening door voorzitter 

2. Notulen jaarvergadering 2022 (tijdens vergadering beschikbaar) 

3. Jaarverslag 2022/2023 

4. Financieel verslag 2022/2023 door penningmeester 

5. Verslag kascommissie (Marein Boekhoudt en 

6. Jaarverslag en financieel verslag stichting Dorpshuis 

7. Project verduurzaming Dorpshuis (stichting Dorpshuis en vereniging dorpsbelang) 

7. Versterking bestuur 

9. Rondvraag 

10. Pauze 

11. Presentatie woningbouw aan de Boschoordweg. 

12. Kunnen wij op de 2e hectare aan de Boschoordweg een Tuin van Boijl realiseren? Hoe moet die 

eruit zien en wie wil participeren in een werkgroep om de ideeën uit te werken tot een compleet plan? 

 

Het bestuur.  
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VOETBAL VERENIGING TRINITAS 
 

 

 

WIST U DATJES PANNAKOOI EN SPEELTUIN 

➢ Leden van de jeugdcommissie in juni 2022 met alle verengingen, stichting, school, gebruikers 

en dorpsgemeenschap Boijl  overleg hebben gehad met de wens een pannakooi en speeltuin 

te realiseren  

➢ De pannakooi en speeltuin aan het begin van de ijsbaan kan worden gerealiseerd 

➢ Alle buren zijn bezocht met het idee van een pannakooi en speeltuin en zij er positief instaan 

➢ Offertes zijn aangevraagd om plannen voor subsidies te gaan maken 

➢ Opbrengst van Koe schijt je Rijk bij Trinitas jubileum september 2022 ten goede komt voor de 

pannakooi 

➢ Juni 2023 de jeugd een aardbeienactie heeft gehad in samenwerking met Van den Berg in 

Elsloo. 

➢ Inmiddels 3 van de 5 subsidies (gedeeltelijk) zijn goedgekeurd 

➢ Voor het realiseren van de pannakooi en speeltuin veel geld nodig is, wij dus druk blijven 

zoeken naar subsidies, sponsors en acties om dit bedrag te realiseren.  

➢ Wij hopen dat jullie hiermee een update hebben kunnen geven voor nu en houden jullie 

graag op de hoogte 

 

Met vriendelijke groet,  

André van Weert, Jan Atze van der Wijk en Manou Mulder 

 

 

 



   

 

 

                              Kopij volgende uitgave inleveren  

                                               vóór 1 december    
                            [ kopij@evenbijpraoten.nl ] 

 

29 September    ’t Brinkhuus, aanvang 20.00 uur 
    Inleg 5 euro 

5 oktober  Algemene Leden Vergadering - Dorpsbelang 
De Tille, aanvang 20.00 uur  

7 oktober Workshop Zang en Toneel voor groep 3 tm 8 
Kerk Boijl, aanvang 15.00-17.30 uur 

7 oktober Workshop - Bier, Bitterballen & vlechtjes zie flyer Dorpsbelang 
De Tille, aanvang 20.00 uur  

8 oktober Najaarsconcert – Gemengd Koor 
De Schutse Appelscha, aanvang 14.00 uur 

13 oktober Plantenmarkt & Kledingbeurs zie flyer Dorpsbelang 
In en Rondom De Tille, van 19.00- 21.00 uur 

21 oktober Oud Papier – De Oosterbrink 

22 oktober Blind date met lunch bij de AHB  zie flyer Dorpsbelang 
12.00 uur Boijlerweg 67 

27 oktober    ’t Brinkhuus, aanvang 20.00 uur 
    Inleg 5 euro 

15 november Workshop Vilten voor kinderen vanaf 4 jaar  zie flyer Dorpsbelang  
T Brinkhuus van 14.30-16.00 uur 

17 november Workshop wollen krans met lichtjes  zie flyer Dorpsbelang 

T Brinkhuus van 19.00-21.00 uur 

18 november Oud Papier – De Oosterbrink 

24 november    ’t Brinkhuus, aanvang 20.00 uur 
    Inleg 5 euro 

9 december Toneeluitvoering – De vloek van de Farao  
De Tille, aanvang 14.00 en 20.00 uur 
Voor info toegangskaarten zie website 
www.toneelboijl.nl  
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